
 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 30 augustus aanstaande vieren we het feit dat onze mooie 

Gruneriebuurt 75 jaar geleden werd gebouwd.  

De eerste jaren na 1950  kwamen heel veel bewoners uit het Voormalig Nederlands Indië. Na de Japanse 

bezetting daar en de Onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië waren mensen met een Nederlandse 

achtergrond of met banden met Nederland daar niet meer welkom.  In onze buurt vond men een thuis 

met veel ruimte en groen.  Vandaar dat Indië het thema is van deze dag, met als logo een schets van een 

huisje in een kampong, (Indisch dorpje) en een tekening van een Wajang-pop.  
 

Programma van de dag: 

Vanaf 15.00 uur: Activiteiten voor de kinderen; toezicht van hun ouders gewenst.

    

Om 16.00 uur:  Tijdens een gezellige Buurtborrel proosten we op het 75-jarig  

                                    bestaan van onze buurt,       

                           

Vanaf 17.00 uur Fotoshoot: Iedereen kan op de foto bij een heus Indisch tafereel  

    in echte Indische kledij. 

Vanaf 17.30 uur:   Voor een Indische maaltijd wordt gezorgd; daarnaast is er 

gelegenheid zelf meegebracht eten op de barbecue te leggen. 

 Buurtquiz tijdens de maaltijd. 

Daarna:  Gezellig natafelen tot plm. 22.00 uur.  

 

● Veel hulp is nodig: wil je helpen: stuur een bericht naar info@gruneriebuurt.nl, of  kom op     

 30 augustus vanaf 13.00 uur naar het kruispunt. 

● Op 30/8 vanaf plm. 12.00 uur het kruispunt Grunerielaan/van Cuycklaan vrijhouden. 

● Voor de borrel en de maaltijd zoals altijd zelf glazen, borden en bestek meenemen. 

● Omdat een en ander natuurlijk extra kosten met zich meebrengt, is een bijdrage  

op onze buurtrekening welkom; dat kan door een bedrag over te maken 

(rekeningnummer: zie boven), of  via een QR code, die ook op de dag zelf zichtbaar is. 
 

             ● Het zou mooi zijn wanneer de ingekleurde tekening die is bijgevoegd   

              al ruim tevoren achter vele vensters in de buurt te zien is: kleuren maar…… 
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